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Vertelling 4–7 jaar

In de woestijn
In de woestijn loopt een man. Het is Jezus. Hij loopt niet één dag door de woestijn
en ook geen twee. Veertig dagen en veertig nachten is Jezus daar, zonder ook maar 
iets te eten. Jezus heeft honger. Dan komt er iemand bij Hem. Het is de duivel, de 
tegenstander van God. 
 

‘Dag Jezus’ zegt de duivel. ‘Heb je honger? Kijk eens naar die steen daar. Ik weet zeker 
dat jij die kan veranderen in een groot stuk brood. Waarom doe je dat niet even?’
Jezus schudt zijn hoofd en zegt: ‘Ik heb het brood niet nodig. En jouw hulp al 
helemaal niet. Ik heb God nodig, God is de baas.’ 

‘Kom’, zegt de duivel tegen Jezus. Ze gaan naar een hoge plek. Ze zien alle steden en 
landen van de wereld. 

‘Ik zorg dat jij koning wordt over de hele wereld,’ zegt de duivel tegen Jezus. ‘Je hoeft 
alleen maar voor mij te knielen. Dan ben ik jouw baas.’ 
Jezus schudt zijn hoofd en zegt: ‘Ik kniel alleen voor God. God is mijn baas en jij niet.’ 

‘Kom’, zegt de duivel tegen Jezus. Ze gaan naar Jeruzalem. De duivel neemt Jezus mee 
naar het dak van de tempel. De wind blaast. Als je hier vanaf valt, dan loopt het niet 
goed met je af. ‘Jij bent toch de zoon van God?’ vraagt de duivel. ‘Spring maar naar 
beneden. God zal je vast wel opvangen, toch?’ 
Weer schudt Jezus zijn hoofd. ‘Ik doe het niet.’

Dan gaat de duivel weg en laat Jezus met rust. 
Jezus gaat op weg om de mensen te vertellen over God. Want iedereen mag weten wie 
God is!

Jolanda van der Marel

Werkvormen
4-7 jaar

l
Gesprek: Weet jij wat gehoor-
zamen is? (Dat je doet wat iemand
zegt.) Aan wie gehoorzaamt Jezus?

Gehoorzaamt Jezus ook aan de duivel? Aan
wie moet jij gehoorzamen? Hoe vind je het
om gehoorzaam te zijn?

p
Spel: Speel ‘Schipper mag ik overvaren’.
Zing het lied en vervang ‘ja of nee’ voor
‘nee of nee’. Verdeel de kinderen over de

twee kanten en laat ze oversteken. Komen ze
iemand tegen, dan vertellen ze elkaar waar ze
nee tegen willen zeggen.

s
Creatief: Laat de kinderen een
tekening maken bij het verhaal.

Vertellen
Wie is de baas?

Lucas 4:1-13 9 maart 2025
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